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Inleiding 

Het huwelijk is een belangrijke stap in het leven van een 

moslim. Het is niet alleen een sociaal contract, maar 

vooral een aanbidding en een middel tot bescherming, 

reinheid en stabiliteit. Toch zien we dat veel jongeren 

vandaag de dag weinig kennis hebben over de 

islamitische richtlijnen rondom huwelijk en 

huwelijksleven. Veel gebruiken tijdens bruiloften en in 

de omgang tussen echtgenoten zijn gebaseerd op 

cultuur, gewoontes of moderne opvattingen, terwijl de 

Sunnah vaak nauwelijks wordt geraadpleegd of zelfs 

geheel wordt vergeten. 

Dit korte boekje is geschreven door de grote geleerde 

Sheikh Mohammed Naasir Dien al-Albaani om deze 

kennis opnieuw toegankelijk te maken. Het is gebaseerd 

op duidelijke bewijzen uit de Qur’an en de authentieke 

Sunnah, zodat de lezer geen twijfel hoeft te hebben over 

de herkomst en betrouwbaarheid van de inhoud. De 

tekst is kort en overzichtelijk gehouden, zodat iedereen 

het gemakkelijk kan begrijpen en toepassen, ongeacht 

achtergrond of kennisniveau. 

Moge Allah dit werk nuttig maken, fouten vergeven en 

het huwelijk van degene die het leest vullen met vrede, 
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genade en standvastigheid. Moge Hij van ons maken 

zoals in Zijn woorden: 

“Onze Heer, schenk ons echtgenoten en nakomelingen 

die een koelte zijn voor onze ogen, en maak ons tot een 

voorbeeld voor de rechtvaardigen.” (Soerah al-Furqaan 

25:74) 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Inleiding van de auteur 

Alle lof is voor Allah, de Ene, die in de duidelijke verzen 

van Zijn Boek heeft gezegd: 

“En tot Zijn tekenen behoort dat Hij uit jullie zelf 

echtgenoten voor jullie heeft geschapen, opdat jullie 

rust bij hen zullen vinden, en Hij heeft liefde en 

barmhartigheid tussen jullie geplaatst. Voorwaar, 

daarin zijn tekenen voor mensen die nadenken.” 

(Soerah ar-Roem 30:21) 

Moge de gebeden en vrede van Allah zijn over Zijn 

Profeet Muhammad صلى الله عليه وسلم, de degene die heeft gezegd in 

een authentieke overlevering:  

“Trouw met de liefdevolle en vruchtbare vrouw, want ik zal 

wedijveren met de andere profeten met het aantal van mijn 

volgelingen op de Dag der Opstanding.”1 

Na deze opening, zijn er in de islam bepaalde etiquette 

voor degene die trouwt en zijn huwelijk wil voltrekken 

met zijn vrouw. De meeste moslims vandaag, zelfs 

degenen die zich inspannen in aanbidding, hebben deze 

etiquette verwaarloosd of kennen deze helemaal niet 

                                                             
1 Overgeleverd door Ahmad en at-Tabaraani met een hasan-isnaad, 
door Ibn Hibbaan als sahieh verklaard van Anas, en het heeft 
ondersteunende overleveringen die genoemd zullen worden bij 
vraag 19. 
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meer. Daarom besloot ik dit nuttige werk te schrijven om 

deze zaken helder uit te leggen, ter gelegenheid van het 

huwelijk van iemand die mij dierbaar is. Ik hoop dat het 

hem en andere gelovige broeders zal helpen om uit te 

voeren wat de leider van de boodschappers, van de Heer 

der Werelden, heeft opgedragen. 

Daarna heb ik aandacht besteed aan enkele 

onderwerpen die belangrijk zijn voor iedereen die 

trouwt, en waarmee vooral veel vrouwen tegenwoordig 

beproefd worden. 

Ik vraag Allah, de Allerhoogste, om dit boekje nuttig te 

maken, en om dit werk te accepteren omwille van Zijn 

Glorieuze Aangezicht. Voorwaar, Hij is de 

Rechtvaardige, de Meest Barmhartige. 

Het behoort bekend te zijn dat er veel etiquette zijn 

rondom het huwelijk. Het enige wat ik in dit snel 

samengestelde werk wil behandelen is datgene wat 

authentiek is bevestigd uit de Sunnah van de Profeet 

Muhammad صلى الله عليه وسلم, datgene waarvan de keten van 

overlevering betrouwbaar is en waarvan de betekenis 

duidelijk en zonder twijfel is. Wie dit leest en volgt, zal 

zijn handelen bouwen op een stevige basis in de religie, 

en vertrouwen hebben in de bron en geldigheid van zijn 

daden. Ik hoop voor hem dat Allah zijn leven zal 
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bekronen met gelukzaligheid, als beloning voor het 

beginnen van zijn huwelijk volgens de Sunnah. En dat 

Hij hem maakt tot een van Zijn dienaren van wie Hij 

heeft gezegd: 

“En zij die zeggen: ‘Onze Heer, schenk ons 

echtgenoten en nakomelingen die een verkoeling voor 

onze ogen zijn, en maak ons tot een voorbeeld voor de 

rechtvaardigen.’” (Soerah al-Furqaan 25:74) 

De uiteindelijke uitkomst is voor degenen die Allah 

vrezen, zoals de Heer der Werelden heeft gezegd: 

“Voorwaar, de rechtvaardigen zullen verblijven in 

schaduw en bronnen. En zij zullen vruchten ontvangen 

van alles wat zij wensen. ‘Eet en drink in welbehagen, 

vanwege wat jullie plachten te doen.’ Zo belonen Wij 

waarlijk de weldoeners.” (Soerah al-Moersalaat 77:41-

44) 

Hierna volgen de etiquette: 
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1. Liefdevol omgaan met je vrouw wanneer je de eerste 

keer bij haar binnengaat 

Het is aanbevolen dat een man vriendelijk en zacht is 

tegen zijn vrouw wanneer hij op de huwelijksnacht bij 

haar binnengaat. Bijvoorbeeld door haar iets te drinken 

aan te bieden of een gebaar van aandacht te tonen. Dit 

blijkt uit de overlevering van Asmaa’ bint Yazid ibn as-

Sakan, die zei: 

“Ik maakte ‘A’ishah mooi voor de Boodschapper van 

Allah صلى الله عليه وسلم, en daarna riep ik hem zodat hij haar kon zien 

zonder bedekking. Hij kwam binnen, ging naast haar 

zitten en bracht een grote beker melk waaruit hij dronk. 

Vervolgens bood hij het aan ‘A’ishah aan, maar zij boog 

haar hoofd en voelde zich verlegen. Ik bestrafte haar en 

zei: ‘Neem het aan uit de hand van de Profeet.’ Toen 

nam zij het aan en dronk ervan. De Profeet zei daarna 

tegen haar: ‘Geef wat aan jouw gezellin.’ Op dat moment 

zei ik: ‘O Boodschapper van Allah, neem het liever terug 

en drink nog wat, en geef het daarna aan mij uit uw 

hand.’ Hij nam het, dronk iets, en bood het toen aan mij 

aan. Ik ging zitten en plaatste de beker op mijn knie. 

Daarna draaide ik de beker en volgde zijn drinkplaats 

met mijn lippen, zodat ik precies de plek kon raken waar 

de Profeet had gedronken. 



11 
 

Toen zei de Profeet over enkele vrouwen die bij mij 

waren: ‘Geef ook aan hen.’ Maar zij zeiden: ‘Wij hebben 

geen behoefte.’ Toen zei de Profeet: ‘Combineer niet 

honger en liegen!’”2 

2. Het plaatsen van de hand op het hoofd van de 

echtgenote en voor haar bidden 

Het is aanbevolen dat de man, op het moment dat hij 

zijn huwelijk met zijn vrouw gaat voltrekken of vlak 

daarvoor, zijn hand op de voorzijde van haar hoofd legt, 

de naam van Allah vermeldt en smeekt om zegeningen. 

Dit is gebaseerd op de woorden van de Profeet صلى الله عليه وسلم: 

“Wanneer iemand van jullie een vrouw huwt, dan dient hij 

haar voorhoofd vast te nemen, de naam van Allah de 

Allerhoogste te noemen, en te bidden om Zijn zegen door te 

zeggen: ‘O Allah, ik vraag U om het goede in haar en het goede 

waarmee U haar heeft geschapen, en ik zoek mijn toevlucht bij 

U tegen het slechte in haar en het slechte waarmee U haar 

heeft geschapen.’” 

                                                             
2 Overgeleverd door Ahmad en al-Humaidi. Ahmad vermeldt het 
met twee ketens van overlevering waarvan de ene de andere 
ondersteunt, en het wordt verder ondersteund. 
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(Allaahumma inni as’aluka min khairiha wa khairi 

maa jabaltaha ‘alaihi wa a’oedhu bika min sharriha wa 

sharri maa jabaltaha ‘alaihi)3 

3. Het gezamenlijk bidden door man en vrouw 

Het is aanbevolen dat de echtgenoot en echtgenote 

samen twee rakaʿaat bidden op de huwelijksnacht. Dit is 

overgeleverd van de vroege generatie moslims, zoals 

blijkt uit de volgende twee overleveringen: 

De eerste overlevering komt van Abu Saʿeed Mawla 

Abu Asyad, die zei: 

“Ik trouwde terwijl ik nog een slaaf was. Ik nodigde een 

aantal metgezellen van de Profeet صلى الله عليه وسلم uit, onder wie Ibn 

Masʿoed, Abu Dharr en Hoedhayfah. Toen de oproep tot 

het gebed werd gedaan, wilde Abu Dharr naar voren 

stappen, maar de anderen zeiden tegen hem: ‘Nee.’ Hij 

vroeg: ‘Is dat zo?’ En zij zeiden: ‘Ja.’ Toen stapte ik naar 

voren en leidde het gebed, ondanks dat ik een bezitsslaaf 

was. Zij onderwezen mij en zeiden: ‘Wanneer je vrouw 

bij je komt, bid dan twee rakaʿaat. Vraag daarna Allah 

om het goede van wat naar jou is gekomen, en zoek 

                                                             
3 Overgeleverd door Abu Dawoed en anderen, en vermeld door al-
Boekhaarie in Af’aal ul-‘Ibaad, Abu Dawoed, Ibn Maajah, al-Haakim, 
al-Bayhaqie en Abu Ya’laa met een hasan-isnaad. 
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bescherming bij Hem tegen het slechte ervan. Daarna is 

het aan jou en aan je vrouw.’”4 

De tweede overlevering is van Shaqeeq, die zei: 

“Een man genaamd Abu Hareez kwam en zei: ‘Ik ben 

getrouwd met een jong meisje en ik ben bang dat zij een 

afkeer van mij zal voelen.’ ʿAbdullah ibn Masʿoed zei: 

‘Voorwaar, genegenheid komt van Allah en afkeer komt 

van Shaytaan, die wil doen haten wat Allah toegestaan 

heeft. Dus wanneer jouw vrouw bij jou komt, laat haar 

achter jou twee rakaʿaat bidden.’” 

In een andere versie voegde ʿAbdullah eraan toe: 

“En zeg: ‘O Allah, schenk mij zegeningen in mijn vrouw 

en haar in mij. O Allah, verenig ons zolang U ons in het 

goede samenbrengt, en scheid ons wanneer scheiding 

beter voor ons is.’”5 

4. Wat te zeggen bij het hebben van gemeenschap 

Wanneer een moslimman gemeenschap gaat hebben met 

zijn vrouw, behoort hij eerst te zeggen: 

                                                             
4 Overgeleverd door Ibn Abi Shaybah en ʿAbdur-Razzaaq. 
5 Overgeleverd door Ibn Abi Shaybah, at-Tabaraani en ʿAbdur 
Razzaaq, en het is sahieh. 
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Bismillahi, Allahumma jannibnaa ash-shaytaan, wa 

jannib ash-shaytaan maa razaqtanaa. 

(In de naam van Allah. O Allah, houd Shaytaan van ons 

verwijderd, en houd Shaytaan verwijderd van wat U ons 

schenkt, bijvoorbeeld een kind.) 

Over dit heeft de Profeet صلى الله عليه وسلم gezegd: 

“Wanneer zij dit zeggen en Allah voor hen een kind bepaalt, 

dan zal Shaytaan dat kind nooit kunnen schaden.”6 

Een aantal geleerden zegt dat kinderen die opgroeien tot 

ongehoorzaam gedrag, dit vaak doen omdat de ouders 

deze duʿaa vergaten te zeggen voorafgaand aan de 

gemeenschap. 

5. Hoe een man gemeenschap mag hebben met zijn 

vrouw 

Het is toegestaan voor een moslimman om gemeenschap 

te hebben met zijn vrouw via haar geslachtsdeel, op elke 

wijze die hij wenst. Dit mag van voren of van achteren 

zijn, zolang het binnen de vaginale ingang blijft. Over dit 

onderwerp heeft Allah gezegd: 

                                                             
6 Overgeleverd door al-Boekhaarie. 
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“Jullie vrouwen zijn een akker voor jullie, dus kom tot 

jullie akker zoals en wanneer jullie willen.” (Soerah al-

Baqarah 2:223) 

Er zijn ook meerdere overleveringen over dit 

onderwerp, waarvan hier twee voorbeelden: 

De eerste is de overlevering van Jaabir, die zei: 

“De Joden plachten te zeggen dat wanneer een man 

gemeenschap heeft met zijn vrouw via haar 

geslachtsdeel maar vanaf de achterkant, het kind scheel 

zou worden. Toen openbaarde Allah het vers: ‘Jullie 

vrouwen zijn een akker voor jullie, dus kom tot jullie 

akker zoals en wanneer jullie willen.’ De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: 

‘Van voren of van achteren, zolang het maar in de vagina is.’”7 

De tweede overlevering komt van Ibn ‘Abbaas, die zei: 

“De Ansaar, die voorheen afgodendienaren waren, 

leefden samen met de Joden die mensen van het boek 

waren. De Ansaar beschouwden hen als meer 

kennisdragend en namen veel van hun gewoonten over. 

De mensen van het boek hadden slechts gemeenschap 

met hun vrouwen vanaf de zijkant omdat dit volgens 

hen het meest kuis was voor de vrouw. De Ansaar 

volgden hen hierin. 

                                                             
7 Overgeleverd door al-Boekhaarie en Muslim. 
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De mensen van de Quraish daarentegen gingen vrijer 

om met hun vrouwen en genoten van hen in 

verschillende houdingen, van voren, van achteren en 

liggend. Toen de Mekkanen naar Medina kwamen 

tijdens de Hidjrah, trouwde een van hen met een vrouw 

van de Ansaar. Hij had gemeenschap met haar zoals hij 

gewend was, maar zij keurde dat af en zei: ‘Wij werden 

alleen van opzij benaderd, dus doe dat of blijf van me 

af!’ Deze kwestie werd ernstig en bereikte de Profeet صلى الله عليه وسلم. 

Vervolgens openbaarde Allah het vers: ‘Jullie vrouwen 

zijn een akker voor jullie, dus kom tot jullie akker 

zoals en wanneer jullie willen.’ 

Hiermee wordt bedoeld dat het is toegestaan van voren, 

van achteren of liggend, zolang het binnengaan 

plaatsvindt op de plek waar kinderen ontstaan.”8 

6. Het verbod op anale gemeenschap 

Het is verboden voor een moslimman om gemeenschap 

te hebben met zijn vrouw via de anus. Dit blijkt al uit het 

eerder genoemde vers, omdat een “akker” slechts 

verwijst naar een plaats waar iets kan groeien, dus de 

plaats van voortplanting. Ook de eerdere overleveringen 

                                                             
8 Overgeleverd door Abu Dawoed, al-Haakim en anderen met een 
hasan-isnaad en wordt ondersteund door andere overleveringen. 
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wijzen hierop. Daarnaast zijn er andere ahadith die 

hierover spreken, waaronder: 

De eerste overlevering is van Umm Salamah. Zij zei: 

“Toen de Muhadjiroen naar de Ansaar in al-Madinah 

kwamen, trouwden sommigen van hen met vrouwen 

van de Ansaar. De vrouwen van de Muhadjiroen 

plachten tijdens gemeenschap op hun buik te liggen, 

terwijl de vrouwen van de Ansaar dat nooit deden. Een 

van de mannen van de Muhadjiroen wilde dat zijn 

vrouw dat deed, maar zij weigerde totdat zij de Profeet 

 hierover kon vragen. Zij ging naar hem, maar voelde صلى الله عليه وسلم

zich te beschaamd om de vraag te stellen, dus vroeg 

Umm Salamah het namens haar. Toen werd het vers 

geopenbaard: ‘Jullie vrouwen zijn een akker voor 

jullie, dus kom tot jullie akker zoals en wanneer jullie 

willen.’ Toen zei de Profeet صلى الله عليه وسلم: ‘Nee, niet op elke manier die 

je wilt. Alleen via één ingang’, oftewel de vagina.9 

De tweede overlevering komt van Ibn ‘Abbaas, die zei: 

“Omar ibn al-Khattab kwam naar de Profeet صلى الله عليه وسلم en zei: ‘O 

Boodschapper van Allah, ik ben verwoest!’ De Profeet 

vroeg: ‘Waarom ben je verwoest, o Omar?’ Hij zei: ‘Ik 

wendde mijn rijdier om vannacht.’” Dit is een 

                                                             
9 Overgeleverd door Ahmad, at-Tirmidhie en anderen, sahieh. 
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uitdrukking die betekent dat hij gemeenschap had via de 

vagina maar in de achterwaartse positie. 

De Profeet صلى الله عليه وسلم antwoordde hem niet, totdat de openbaring 

kwam en het vers werd neergezonden: ‘Jullie vrouwen 

zijn een akker voor jullie, dus kom tot jullie akker 

zoals en wanneer jullie willen.’ Toen zei de Profeet صلى الله عليه وسلم: 

‘Van voren of van achteren, maar vermijd de anus en de tijd 

van menstruatie.’”10 

De derde overlevering komt van Khuzaimah ibn 

Thaabit, die zei: 

“Een man vroeg de Profeet صلى الله عليه وسلم over gemeenschap met 

vrouwen van achteren. De Profeet zei: ‘Halaal.’ Toen de 

man weg wilde gaan, liet de Profeet hem terugroepen en 

vroeg: ‘Wat bedoelde je? In welke van de twee ingangen? Als 

je bedoelt dat het van achteren gebeurt maar in de vagina, dan 

ja. Maar als je bedoelt via de anus, dan nee. Voorwaar, Allah 

schaamt Zich niet voor de waarheid. Benader jullie vrouwen 

niet via hun anus!’”11 

 

 

                                                             
10 Overgeleverd door an-Nasa’ie in ʿIshratun-Nisaa met een hasan-
isnaad, at-Tirmidhie en anderen. 
11 Overgeleverd door as-Shafiʿie, al-Bayhaqie en anderen, sahieh. 
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De vierde overlevering: 

“Allah kijkt niet naar degene die gemeenschap heeft met zijn 

vrouw via haar anus.”12 

De vijfde overlevering: 

“Vervloekt zijn degenen die gemeenschap hebben met hun 

vrouwen via hun anus.”13 

De zesde overlevering: 

“Wie gemeenschap heeft met een menstruerende vrouw, of met 

een vrouw via haar anus, of een waarzegger benadert en 

gelooft wat hij zegt, heeft ongelovig gehandeld in wat neer is 

gezonden aan Muhammad.”14 

7. Het verrichten van wudhoe’ tussen twee keer 

gemeenschap 

Wanneer een moslimman op een toegestane manier 

gemeenschap heeft gehad met zijn vrouw en daarna 

opnieuw gemeenschap wil hebben, behoort hij eerst 

                                                             
12 Overgeleverd door an-Nasa’ie met een hasan-isnaad, en 
ondersteund in al-ʿIshrah, ook vermeld door at-Tirmidhie en Ibn 
Hibbaan 
13 Overgeleverd door Abu Dawoed, Ahmad en anderen met een 
hasan-isnaad, en ondersteund door andere overleveringen. 
14 Overgeleverd door Abu Dawoed, at-Tirmidhie en anderen, sahieh. 
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wudhoe’ te verrichten. Dit is gebaseerd op de woorden 

van de Profeet صلى الله عليه وسلم: 

“Wanneer iemand van jullie bij zijn vrouw is geweest en 

daarna opnieuw gemeenschap wil hebben, laat hem dan 

wudhoe’ verrichten tussen beide keren.”  

In een andere versie:  

“Dezelfde wudhoe’ die hij doet voor het gebed.” “Voorwaar, dit 

geeft nieuwe kracht voor de volgende keer.”15 

8. Ghusl is beter dan alleen wudhoe’ 

Hoewel wudhoe’ aanbevolen is tussen twee keer 

gemeenschap, is het verrichten van ghusl (het volledige 

rituele bad) beter in deze situatie. Abu Raafiʿ 

overleverde: 

“De Profeet صلى الله عليه وسلم bezocht al zijn echtgenotes op één nacht, 

en verrichtte ghusl in het huis van elk van hen. Ik vroeg 

hem: ‘Kon u niet één keer ghusl verrichten aan het 

einde?’ De Profeet صلى الله عليه وسلم antwoordde: ‘Deze manier is 

zuiverder, schoner en beter.’”16 

                                                             
15 Overgeleverd door Muslim, Ibn Abi Shaybah en anderen. 
 
16 Overgeleverd door Abu Dawoed en an-Nasa’ie met een hasan-
isnaad, en vermeld in al-ʿIshrah en andere verzamelingen. 
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9. Samen ghusl verrichten als echtpaar 

Het is toegestaan dat de echtgenoot en echtgenote samen 

ghusl verrichten op dezelfde plaats, ook als zij elkaars 

geslachtsdelen zien. Dit is bevestigd in meerdere 

authentieke overleveringen, waaronder: 

De overlevering van ‘A’ishah, die zei: 

“Ik placht samen met de Profeet صلى الله عليه وسلم ghusl te verrichten uit 

één watercontainer die tussen ons stond, zodat onze 

handen elkaar erin raakten. Hij nam soms sneller water 

dan ik, zodat ik zei: ‘Laat ook iets voor mij! Laat ook iets 

voor mij!’ En wij waren in staat van djanabah.”17 

Een andere overlevering komt van Muʿaawiyah ibn 

Haydah, die zei: 

“Ik vroeg: ‘O Boodschapper van Allah, wat van onze 

naaktheid is toegestaan zichtbaar te zijn, en wat moeten 

wij bedekken?’ De Profeet صلى الله عليه وسلم antwoordde: ‘Bescherm je 

naaktheid, behalve voor je vrouw of degenen die je rechterhand 

bezit.’” (dit duidt erop dat het voor echtgenoten 

toegestaan is elkaars lichaam te zien en aan te raken, 

inclusief de intieme delen). 

                                                             
17 Overgeleverd door al-Boekhaarie en Muslim. 
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Hij vroeg vervolgens: ‘O Boodschapper van Allah, hoe 

zit het wanneer familieleden bij elkaar wonen?’ De 

Profeet صلى الله عليه وسلم antwoordde: ‘Als je kunt voorkomen dat iemand 

ooit je naaktheid ziet, doe dat dan.’ 

Daarna vroeg hij: ‘O Boodschapper van Allah, hoe zit het 

als men alleen is?’ De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: ‘Allah is meer waardig 

voor jouw schaamte dan de mensen.’”18 

10. Wudhoe’ verrichten na gemeenschap en vóór het 

slapen 

Het is beter dat man en vrouw niet gaan slapen nadat zij 

gemeenschap hebben gehad, totdat zij wudhoe’ 

verrichten. Hierover zijn verschillende overleveringen, 

waaronder: 

De eerste overlevering is van ‘A’ishah, die zei: 

“Wanneer de Profeet صلى الله عليه وسلم wilde slapen of eten terwijl hij in 

staat van djanabah was, dan waste hij zijn geslachtsdeel 

en verrichtte wudhoe’ zoals voor het gebed.”19 

 

                                                             
18 Overgeleverd door Ahmad, Abu Dawoed, at-Tirmidhie en 
anderen, sahieh. 
 
19 Overgeleverd door al-Boekhaarie en Muslim. 
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De tweede overlevering is van Ibn ‘Oemar, die zei: 

“O Boodschapper van Allah, mogen wij slapen terwijl 

wij in staat van djanabah zijn?” De Profeet صلى الله عليه وسلم 

antwoordde: “Ja, nadat je wudhoe’ hebt verricht.”20 

In een andere versie staat: “Verricht wudhoe’ en was je 

geslachtsdeel, en slaap daarna.”21 

En in een andere versie: “Ja, je kunt wudhoe’ verrichten, 

slapen en ghusl doen wanneer je wilt.”22 

En nog een andere versie vermeldt: “Ja, en verricht 

wudhoe’ als je wilt.” Deze laatste tekst toont aan dat 

wudhoe’ vóór het slapen in deze situatie niet verplicht 

is, maar aanbevolen.23 

De derde overlevering is van ‘Ammaar ibn Yaasir, 

waarin de Profeet صلى الله عليه وسلم zei: 

“Er zijn drie situaties waarin de engelen niet naderen: het 

lichaam van een ongelovige, een man die vrouwenparfum 

                                                             
20 Overgeleverd door al-Boekhaarie en Muslim. 
21 Overgeleverd door al-Boekhaarie en Muslim. 
22 Overgeleverd door Muslim en al-Bayhaqie. 
23 Overgeleverd door Ibn Khoezaymah en Ibn Hibbaan, sahieh. 
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draagt, en iemand die gemeenschap heeft gehad totdat hij 

wudhoe’ verricht.”24 

11. De status van deze wudhoe’ 

Deze wudhoe’ is niet verplicht, maar sterk aanbevolen 

en zeer prijzenswaardig. Dat het niet verplicht is, blijkt 

uit de overlevering van ‘Oemar, waarin hij de Profeet صلى الله عليه وسلم 

vroeg: 

“Mogen wij slapen terwijl wij in staat van djanabah 

zijn?” De Profeet صلى الله عليه وسلم antwoordde: “Ja, en verricht wudhoe’ 

als je wilt.”   

Dit wordt ondersteund door andere overleveringen, 

waaronder een overlevering van ‘A’ishah, waarin zij zei: 

“De Profeet صلى الله عليه وسلم placht te slapen terwijl hij in staat van 

djanabah was, zonder water aan te raken, totdat hij later 

opstond en ghusl verrichtte.”25 

In een andere versie die eveneens door ‘A’ishah is 

overgeleverd, zei zij: 

                                                             
24 Overgeleverd door Abu Dawoed, Ahmad en anderen met een 
hasan-isnaad. 
25 Overgeleverd door Ibn Abi Shaybah, at-Tirmidhie, Abu Dawoed en 
anderen, sahieh. 
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“Hij bracht soms de nacht door in staat van djanabah, 

totdat Bilaal in de ochtend kwam om de adhaan te 

verrichten. Dan stond hij op en verrichtte ghusl, terwijl 

ik keek naar het water dat van zijn hoofd drupte. Daarna 

ging hij naar buiten en ik hoorde zijn stem tijdens het 

fajr-gebed. Vervolgens vastte hij.” 

Mutarrif zei: “Ik vroeg aan ʿAamir: ‘Was dat in de 

maand Ramadan?’” Hij antwoordde: “Ja, zowel in 

Ramadan als daarbuiten.”26 

12. Tayammum verrichten in staat van djanabah in 

plaats van wudhoe’ 

Het is ook toegestaan om soms tayammum te verrichten 

in plaats van wudhoe’ voordat men gaat slapen in staat 

van djanabah. Dit is gebaseerd op de overlevering van 

‘A’ishah, waarin zij zei: 

“Wanneer de Profeet صلى الله عليه وسلم in staat van djanabah was en 

wilde slapen, verrichtte hij soms wudhoe’ en soms 

tayammum.”27 

 

 

                                                             
26 Overgeleverd door Ibn Abi Shaybah, Ahmad en anderen, sahieh. 
27 Overgeleverd door al-Bayhaqie, hasan. 
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13. Ghusl vóór het slapen heeft de voorkeur 

Hoewel wudhoe’ en tayammum geldig zijn in deze 

situatie, is ghusl verrichten vóór het slapen de beste 

optie onder de mogelijkheden. Dit blijkt uit de 

overlevering van ‘Abdullah ibn Qays, die zei: 

“Ik vroeg ‘A’ishah: ‘Wat deed de Profeet صلى الله عليه وسلم wanneer hij 

in staat van djanabah was? Verrichtte hij ghusl vóór het 

slapen of sliep hij eerst en verrichtte hij later ghusl?’ Zij 

antwoordde: ‘Hij deed al deze dingen. Soms verrichtte 

hij ghusl en daarna sliep hij, en soms verrichtte hij 

wudhoe’ en daarna sliep hij.’ Ik zei: ‘Alle lof zij Allah die 

zaken gemakkelijk en flexibel heeft gemaakt.’”28 

14. Het verbod op gemeenschap tijdens de menstruatie 

Het is verboden voor een moslimman om gemeenschap 

te hebben met zijn vrouw wanneer zij menstrueert. Dit is 

duidelijk gemaakt in het volgende vers uit de Qur’an: 

“Zij vragen jou over de menstruatie. Zeg: het is een 

toestand van pijn en onreinheid, houd je daarom van 

vrouwen af tijdens de menstruatie en nadert hen niet 

totdat zij rein zijn. Wanneer zij zich dan hebben 

gereinigd, benader hen dan zoals Allah jullie heeft 

toegestaan. Voorwaar, Allah houdt van degenen die 

                                                             
28 Overgeleverd door Muslim, Ahmad en Abu ‘Awaanah. 
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berouw tonen en Hij houdt van degenen die zich 

reinigen.” (Soerah al-Baqarah 2:222) 

Er zijn ook overleveringen over dit onderwerp, 

waaronder: 

De eerste overlevering: 

“Wie gemeenschap heeft met een menstruerende vrouw, of met 

een vrouw via haar anus, of een waarzegger raadpleegt en 

gelooft wat hij zegt, heeft ongelovig gehandeld in wat 

neergezonden is aan Muhammad.” 

De tweede overlevering is van Anas ibn Maalik, die zei: 

“Wanneer een vrouw bij de Joden menstrueerde, zetten 

zij haar uit het huis, en aten, dronken of sliepen niet met 

haar in dezelfde ruimte. De Profeet صلى الله عليه وسلم werd hierover 

gevraagd en toen openbaarde Allah het vers: ‘Zij vragen 

jou over de menstruatie…’ Vervolgens zei de Profeet صلى الله عليه وسلم: 

‘Blijf met hen in het huis, en doe alles behalve de gemeenschap 

zelf.’ 

De Joden zeiden: ‘Deze man wil niets laten wat wij doen 

zonder iets anders te doen dan wij!’ Toen zei Asyad ibn 

Hudair: ‘O Boodschapper van Allah, de Joden zeggen 

zulke dingen, moeten wij dan geen gemeenschap hebben 

tijdens de menstruatie?’ Het gezicht van de Profeet 
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veranderde, en zij dachten dat hij boos op hen was, dus 

ze stonden op en vertrokken. 

Toen zij weg waren, werd er een geschenk met melk 

naar de Profeet صلى الله عليه وسلم gebracht. Daarop liet hij iemand achter 

hen aangaan om hen de melk aan te bieden, zodat zij 

begrepen dat hij niet boos op hen was.”29 

15. Boetedoening voor degene die gemeenschap heeft 

tijdens de menstruatie 

Degene die overweldigd wordt door verlangen en toch 

gemeenschap heeft met zijn vrouw terwijl zij 

menstrueert, vóórdat zij rein is geworden, moet een 

boetedoening geven ter waarde van één dinar aan goud, 

of een halve dinar. Een dinar komt ongeveer overeen 

met 4,25 gram (nauwkeuriger: 4,2315 gram) goud. 

Dit is gebaseerd op de overlevering van ‘Abdullaah ibn 

‘Abbaas over de Profeet صلى الله عليه وسلم met betrekking tot degene die 

gemeenschap heeft met zijn vrouw tijdens haar 

menstruatie: 

“Laat hem één dinar in liefdadigheid geven, of een halve 

dinar.”30 

                                                             
29 Overgeleverd door Muslim, Abu ‘Awaanah en Abu Dawoed. 
30 Overgeleverd door at-Tirmidhie, Abu Dawoed, at-Tabaraani en 
anderen, sahieh. 
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16. Wat toegestaan is tijdens de menstruatie 

Het is toegestaan dat een man op elke toegestane manier 

genot vindt met zijn vrouw tijdens haar menstruatie, 

behalve gemeenschap in haar geslachtsdeel. Dit blijkt uit 

meerdere overleveringen, waaronder: 

De eerste overlevering: 

“… en doe alles behalve de gemeenschap zelf.”31 

De tweede overlevering is van ‘A’ishah, die zei: 

“Wanneer wij menstrueerden, droeg de Profeet صلى الله عليه وسلم ons op 

een doek of middelkleed om te doen, waarna haar man 

met haar mocht liggen.” 

In een andere versie zei zij: “… waarna haar man haar 

mocht aanraken en liefkozen.”32 

De derde overlevering komt van een van de vrouwen 

van de Profeet صلى الله عليه وسلم, die zei: 

“Wanneer de Profeet صلى الله عليه وسلم iets wenste van een van zijn 

vrouwen die menstrueerde, bedekte hij haar 

                                                             
31 Overgeleverd door Muslim, Abu ‘Awaanah en Abu Dawoed. 
32 Overgeleverd door al-Boekhaarie, Muslim en anderen. 
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geslachtsdeel met een doek en deed daarna wat hij 

wilde.”33 

17. Wanneer is het toegestaan om de gemeenschap te 

hervatten na de menstruatie? 

Wanneer de vrouw rein is geworden van haar 

menstruatiebloed en de bloeding volledig is gestopt, is 

het toegestaan om de gemeenschap te hervatten nadat zij 

één van de volgende handelingen heeft verricht: 

 het wassen van de plaats van het bloed 

 of het verrichten van wudhoe’ 

 of het nemen van een volledige ghusl 

Welke van deze drie zij ook verricht, het wordt 

toegestaan opnieuw intiem te zijn. Dit is gebaseerd op 

het woord van Allah: 

“Wanneer zij zich dan hebben gereinigd, benader hen 

dan zoals Allah jullie heeft toegestaan. Voorwaar, 

Allah houdt van degenen die berouw tonen en Hij 

houdt van degenen die zich reinigen.” (Soerah al-

Baqarah 2:222) 

                                                             
33 Overgeleverd door Abu Dawoed, sahieh. 
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Deze mening is onder andere van Ibn Hazm, ‘Ataa’, 

Qataadah, al-Awzaa‘ie, Dawoed az-Zaahirie en 

Moedjaahid. Ibn Hazm zegt hierover: 

“Al deze drie handelingen gelden als reiniging. Dus 

welke zij verricht nadat de menstruatie gestopt is, maakt 

haar opnieuw toegestaan voor haar man.” 

Hetzelfde woord tatahhur (zich reinigen) wordt ook 

gebruikt in het vers dat is neergezonden over de mensen 

van Qubaa: 

“Daarin zijn mannen die van reiniging houden, en 

Allah houdt van degenen die zich reinigen.” (Soerah 

at-Tawbah 9:108) 

Er is in dit vers noch in de Sunnah iets dat de betekenis 

beperkt tot één van de drie vormen van reiniging. Wie 

dat wel stelt, dient daarvoor bewijs te leveren. 

18. De toelaatbaarheid van ʿAzl (coïtus interruptus) 

(Coïtus interruptus betekent het terugtrekken van de 

penis uit de vagina tijdens de zaadlozing met als doel 

zwangerschap te voorkomen. Dit mag alleen met 

toestemming van de vrouw.) 
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Het is toegestaan voor een moslimman om ʿazl toe te 

passen met zijn vrouw. Dit wordt bevestigd in meerdere 

overleveringen, waaronder: 

De eerste overlevering is van Jaabir, die zei: 

“Wij pasten coïtus interruptus toe terwijl de Qur’an nog 

werd geopenbaard.”34 

In een andere versie zei hij: 

“Wij pasten coïtus interruptus toe tijdens het leven van 

de Profeet صلى الله عليه وسلم. Dit bereikte de Profeet, en hij verbood het 

ons niet.”35 

De tweede overlevering komt van Abu Saʿeed al-

Khudrie, die zei: 

“Een man kwam naar de Profeet صلى الله عليه وسلم en zei: ‘Ik heb een 

jong slavenmeisje, en ik pas coïtus interruptus met haar 

toe. Ik verlang naar wat mannen verlangen, maar de 

Joden zeggen dat coïtus interruptus een kleine vorm van 

kindermoord is.’ De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: ‘De Joden liegen, de 

                                                             
34 Overgeleverd door al-Boekhaarie en Muslim. 
35 Overgeleverd door Muslim, an-Nasa’ie en at-Tirmidhie. 
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Joden liegen. Als Allah een kind voor haar heeft bepaald, 

dan kun jij dat niet verhinderen.’”36 

De derde overlevering is eveneens van Jaabir: 

“Een man kwam naar de Profeet صلى الله عليه وسلم en zei: ‘Ik heb een 

slavin die ons dient en onze dadelpalmen water geeft. 

Soms heb ik gemeenschap met haar, maar ik wil niet dat 

zij zwanger wordt van mij.’ De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: ‘Pas coïtus 

interruptus toe als je wilt, maar wat voor haar is vastgesteld, 

zal plaatsvinden.’ 

Enige tijd later kwam de man terug en zei: ‘Zij is 

zwanger geworden!’ De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: ‘Heb ik je niet 

gezegd dat wat voor haar is bepaald, zal komen?’”37 

19. Het is beter ʿazl niet toe te passen 

Hoewel ʿazl (coïtus interruptus) toegestaan is, is het 

beter om het niet te doen, en dat om meerdere redenen: 

Ten eerste: Het kan schadelijk zijn voor de vrouw, 

omdat het haar seksueel genot vermindert door het 

voortijdig te beëindigen. Zelfs wanneer zij ermee 

instemt, blijven er nadelige aspecten bestaan. 

                                                             
36 Overgeleverd door an-Nasa’ie in al-ʿIshrah, ook door Abu Dawoed 
en anderen, sahieh. 
37 Overgeleverd door Muslim, Abu Dawoed en anderen. 
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Ten tweede: Het voorkomt gedeeltelijk een van de 

doelen van het huwelijk, namelijk het vergroten van de 

moslimgemeenschap door nakomelingen. Dit blijkt uit 

de woorden van de Profeet صلى الله عليه وسلم: 

“Trouw met de liefdevolle en vruchtbare vrouw, want ik zal 

wedijveren met de andere profeten met het aantal van mijn 

volgelingen.”38 

Daarom verwees de Profeet صلى الله عليه وسلم er soms naar met de term 

“kleine vorm van kindermoord”, niet omdat het verboden is 

zoals echte kindermoord, maar omdat het het 

verwekken van kinderen verhindert. Toen hem hierover 

werd gevraagd zei hij: 

“Dat is een kleine vorm van kindermoord.”39 

Dit blijkt ook uit de overlevering van Abu Saʿeed al-

Khudrie: 

“Coïtus interruptus werd besproken in aanwezigheid 

van de Profeet صلى الله عليه وسلم en hij zei: ‘Waarom zou iemand van jullie 

dat doen?’” (Hij zei niet: “Laat niemand van jullie dat 

doen.”) Vervolgens zei hij: “Allah is de Schepper van elke 

ziel.”40 

                                                             
38 Overgeleverd door Abu Dawoed, an-Nasa’ie en anderen, sahieh. 
39 Overgeleverd door Muslim, Ahmad en al-Bayhaqie. 
40 Overgeleverd door Muslim. 
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In een andere versie zei hij: 

“Jullie blijven maar handelen en handelen (jullie proberen te 

plannen), maar geen ziel die tot de Dag der Opstanding zal 

bestaan, zal ontbreken aan degenen die voorbeschikt zijn om te 

bestaan.”41 

20. Met welke intentie de echtgenoten hun huwelijk 

zouden moeten aangaan 

Beide echtgenoten dienen hun huwelijk te beginnen met 

de juiste intentie: het beschermen van zichzelf tegen 

ongehuwde begeerte, en het behoeden van zichzelf voor 

wat Allah verboden heeft, zoals overspel en ontucht. 

Daarnaast wordt iedere keer dat zij gemeenschap 

hebben, voor hen een beloning genoteerd vergelijkbaar 

met de beloning van sadaqah (vrijwillige liefdadigheid). 

Dit is gebaseerd op de overlevering van Abu Dharr, 

waarin hij zei: 

“Sommige metgezellen zeiden tegen de Profeet صلى الله عليه وسلم: ‘O 

Boodschapper van Allah, de rijke mensen hebben alle 

beloningen meegenomen! Zij bidden zoals wij bidden, zij 

vasten zoals wij vasten, en zij geven sadaqah van hun 

extra bezit!’ De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: ‘Heeft Allah jullie niet zaken 

gegeven waarmee jullie sadaqah kunnen verrichten? 

                                                             
41 Overgeleverd door Muslim. 
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Voorwaar, elke uitspraak van: SubhaanAllah is sadaqah, en 

elke uitspraak van: Allahoe akbar is sadaqah, en elke uitspraak 

van: al-hamdulillaah is sadaqah, en het aanmoedigen van het 

goede is sadaqah, en het verbieden van het slechte is sadaqah, 

en in jullie geslachtsgemeenschap is een sadaqah.’ 

De metgezellen zeiden: ‘O Boodschapper van Allah, is er 

werkelijk een beloning voor een van ons wanneer hij zijn 

seksuele verlangen vervult?’ 

De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: ‘Zien jullie niet dat wanneer hij dit op een 

verboden manier zou vervullen, er een zonde op hem zou 

rusten?’ 

Zij zeiden: ‘Ja, zeker.’ 

Hij zei toen: ‘Zo is het ook wanneer hij het op een toegestane 

wijze vervult, dan is daar voor hem een beloning in.’”42 

21. Wat de echtgenoot behoort te doen op de ochtend 

na de huwelijksnacht 

Het is aanbevolen dat de echtgenoot de volgende 

ochtend zijn familieleden en bezoekers begroet die bij 

hem op bezoek kwamen wegens het huwelijk, en dat hij 

                                                             
42 Overgeleverd door Muslim, an-Nasa’ie in al-‘Ishrah en Ahmad. 
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voor hen bidt om zegeningen. Het is ook aanbevolen dat 

zij dit op hun beurt voor hem doen. 

Dit blijkt uit de overlevering van Anas, waarin hij zei: 

“De Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم maakte een maaltijd op 

de ochtend na zijn huwelijksnacht met Zaynab, waarin 

hij de moslims te eten gaf totdat zij verzadigd waren, 

met brood en vlees. Daarna ging hij naar de Moeders 

van de gelovigen (zijn andere echtgenotes), begroette 

hen en bad voor hen, waarna zij hetzelfde voor hem 

deden. Dit was zijn gewoonte op de ochtend na een 

huwelijksnacht.”43 

22. Het huis moet een geschikte plek hebben voor 

ghusl 

Een getrouwd stel dient in hun woning een plaats te 

hebben om te wassen en ghusl te verrichten. De man 

mag zijn vrouw niet toestaan naar openbare badhuizen 

te gaan. Dit is verboden en hierover bestaan meerdere 

overleveringen, waaronder: 

De eerste overlevering is van Jaabir, die zei: 

“De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: ‘Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, 

laat hem zijn vrouw niet naar openbare badhuizen laten gaan. 

                                                             
43 Overgeleverd door Ibn Sa’d en an-Nasa’ie, sahieh. 
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En wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, laat hem zelf niet 

naar het badhuis gaan behalve met een middelkleed. En wie in 

Allah en de Laatste Dag gelooft, laat hem niet zitten aan een 

tafel waar alcohol wordt rondgeschonken.’”44 

De tweede overlevering is van Umm ad-Dardaa’. Zij zei: 

“Ik kwam uit een openbaar bad en ontmoette de 

Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم. Hij vroeg mij: ‘Waar kom je 

vandaan, o Umm Dardaa’?’ Ik zei: ‘Uit het badhuis.’ 

Daarop zei hij: ‘Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is, 

iedere vrouw die haar kleding ergens uittrekt behalve in het 

huis van haar echtgenoot of haar familie, heeft de sluier van 

bescheidenheid tussen haar en ar-Rahmaan neergehaald.’”45 

De derde overlevering is van Abu al-Maleeh, die zei: 

“Enkele vrouwen uit as-Shaam kwamen bij ‘A’ishah 

binnen. Zij vroeg hen: ‘Waar komen jullie vandaan?’ Zij 

antwoordden: ‘Wij komen uit as-Shaam.’ ‘A’ishah vroeg: 

‘Zijn jullie misschien van die mensen die hun vrouwen 

toelaten naar openbare badhuizen te gaan?’ Zij zeiden: 

‘Ja.’ Toen zei zij: ‘Voorwaar, ik hoorde de Boodschapper 

van Allah صلى الله عليه وسلم zeggen: “Elke vrouw die haar kleding ergens 

                                                             
44 Overgeleverd door al-Haakim, at-Tirmidhie en anderen, sahieh. 
45 Overgeleverd door Ahmad, sahieh. 
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uittrekt behalve in haar huis, heeft de sluier van schaamte 

tussen haar en Allah verwijderd.”’”46 

23. Het verbod op het verspreiden van intieme 

geheimen 

Het is verboden voor zowel de echtgenoot als de 

echtgenote om geheimen of details uit hun intieme leven 

met anderen te delen. Dit is een ernstige schending van 

vertrouwen en eerbaarheid. Over dit onderwerp zijn 

verschillende overleveringen, waaronder: 

De eerste overlevering: 

“Voorwaar, tot de slechtste mensen bij Allah op de Dag der 

Opstanding behoort de man die gemeenschap heeft met zijn 

vrouw en zij daarop ingaat, waarna hij haar geheimen 

verspreidt.”47 

De tweede overlevering is van Asmaa’ bint Yazid. Zij 

zei: 

“Ik was aanwezig bij de Profeet صلى الله عليه وسلم en er zaten zowel 

mannen als vrouwen. Toen zei de Profeet صلى الله عليه وسلم: ‘Misschien 

vertelt een man wat hij met zijn vrouw doet, of misschien 

vertelt een vrouw wat zij met haar man doet?’ De mensen 

                                                             
46 Overgeleverd door at-Tirmidhie, Abu Dawoed en anderen, sahieh. 
47 Overgeleverd door Muslim, Ibn Abi Shaybah, Ahmad en anderen. 
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zwegen. Toen zei ik: ‘Ja, bij Allah, o Boodschapper van 

Allah, inderdaad de mannen doen dat en de vrouwen 

ook.’ De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: ‘Doe dat niet. Het is net als wanneer 

een mannelijke shaytaan een vrouwelijke shaytaan onderweg 

tegenkomt en gemeenschap met haar heeft terwijl de mensen 

toekijken.’”48 

24. De verplichting van een walimah 

(huwelijksmaaltijd) 

Het is verplicht voor de echtgenoot om een 

huwelijksmaaltijd (walimah) te organiseren nadat het 

huwelijk is geconsumeerd. Dit is gebaseerd op de 

opdracht van de Profeet صلى الله عليه وسلم aan ʿAbdur-Rahmaan ibn 

ʿAwf om dit te doen, evenals op de overlevering van 

Buraidah ibn al-Haseeb, die zei: 

“Toen ʿAli om de hand van Fatimah (de dochter van de 

Profeet صلى الله عليه وسلم) vroeg, zei de Profeet صلى الله عليه وسلم: ‘Een huwelijk’ (en in 

een andere versie: ‘Een bruidegom’) ‘dient een feest te 

hebben.’” 

 

 

                                                             
48 Overgeleverd door Ahmad, hasan of sahieh wegens 
ondersteunende overleveringen. 
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De overleveraar zei: 

“Saʿd zei: ‘(Een feest) met een schaap.’” Een ander zei: 

“Met een hoeveelheid graan.”49 

25. De Sunnah van de huwelijksmaaltijd (walimah) 

De volgende zaken behoren in acht genomen te worden 

bij de walimah: 

Ten eerste: Het is aanbevolen dat de maaltijd 

plaatsvindt drie dagen na de huwelijksnacht, omdat dit 

overeenkomt met de overgeleverde praktijk van de 

Profeet صلى الله عليه وسلم. 

Anas zei: 

“De Profeet صلى الله عليه وسلم ging naar zijn vrouw en stuurde mij om 

enkele mannen uit te nodigen voor eten.”50 

En Anas zei ook: 

“De Profeet صلى الله عليه وسلم trouwde met Safiyyah en haar vrijlating 

gold als haar bruidsgave. Hij gaf drie dagen lang een 

huwelijksmaaltijd.”51 

                                                             
49 Overgeleverd door Ahmad en at-Tabaraani, en de keten is 
aanvaardbaar, zoals al-Haafiz Ibn Hajar vermeldt in Fath al-Baari 
(9/188). 
 
50 Overgeleverd door al-Boekhaarie en al-Bayhaqie. 
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Ten tweede: Men dient vrome mensen uit te nodigen 

voor de maaltijd, ongeacht of zij rijk of arm zijn. De 

Profeet صلى الله عليه وسلم zei: 

“Ga alleen om met gelovigen, en laat alleen de rechtvaardigen 

van jouw voedsel eten.”52 

Ten derde: Als men daartoe in staat is, is het aanbevolen 

een schaap te slachten, of meer als men dat kan. 

Dit blijkt onder andere uit de overlevering van Anas: 

“‘Abdur-Rahmaan ibn ‘Awf kwam aan in al-Madinah en 

de Profeet صلى الله عليه وسلم koppelde hem als broeder aan Sa’d ibn ar-

Rabeeʿ al-Ansari. Sa’d nam hem mee naar zijn huis, liet 

eten brengen en zij aten samen. Daarna zei Sa’d: ‘Mijn 

broer, ik ben de meest welgestelde van de mensen van 

al-Madinah (in een andere versie: onder de Ansaar). Kijk 

dus welke helft van mijn bezit jij wilt, dan zal ik het met 

je delen. Ook heb ik twee vrouwen; kijk wie van hen jou 

het meest aantrekt, dan zal ik haar scheiden zodat jij 

haar kunt trouwen na haar wachttijd.’ 

‘Abdur-Rahmaan zei: ‘Nee, bij Allah, moge Allah je 

gezin en je bezit zegenen. Laat mij alleen de weg naar de 

                                                                                                                     
51 Overgeleverd door Abu Yaʿlaa en anderen, hasan. 
52 Overgeleverd door Abu Dawoed, at-Tirmidhie en anderen, sahieh. 
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markt zien.’ Zij wezen hem die weg en hij ging 

handelen, verkocht en kocht, en behaalde winst. 

Later kwam hij met wat reuzel en melk thuis. Na 

verloop van tijd verscheen hij op een dag met sporen 

van saffraan op zijn kleding. De Profeet صلى الله عليه وسلم vroeg: ‘Wat is 

dit?’ Hij zei: ‘Ik ben getrouwd met een vrouw van de 

Ansaar.’ De Profeet vroeg: ‘Wat gaf je haar als mahr?’ Hij 

zei: ‘Het gewicht van vijf dirham goud.’ De Profeet صلى الله عليه وسلم 

zei: ‘Moge Allah jou zegenen, organiseer een 

huwelijksmaaltijd, al is het slechts met één schaap.’” 

Anas vervolgde: 

“Ik kende een tijd waarin als ‘Abdur-Rahmaan een steen 

opraapte, hij verwachtte er goud of zilver onder te 

vinden. En na zijn overlijden zag ik dat elke vrouw van 

hem honderdduizend dinar erfde.”53 

En eveneens heeft Anas overgeleverd: 

“Ik heb nooit een huwelijksmaaltijd van de Profeet صلى الله عليه وسلم 

gezien die groter was dan die van Zaynab. Hij slachtte 

een schaap en gaf de mensen brood en vlees totdat zij 

volledig verzadigd waren.”54 

                                                             
53 Overgeleverd door al-Boekhaarie, an-Nasa’ie en anderen. 
54 Overgeleverd door al-Boekhaarie, Muslim en anderen. 
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26. De huwelijksmaaltijd mag ook met ander voedsel 

worden gegeven dan vlees 

Het is toegestaan om een walimah te geven met ieder 

soort voedsel dat beschikbaar en betaalbaar is, ook als er 

geen vlees wordt geserveerd. Dit blijkt uit de 

overlevering van Anas: 

“De Profeet صلى الله عليه وسلم verbleef drie dagen tussen Khaybar en al-

Madinah, in welke periode hij zijn huwelijk met 

Safiyyah had voltooid. Daarna nodigde ik de moslims 

uit voor zijn huwelijksmaaltijd. Er was geen vlees en 

geen brood aanwezig. In plaats daarvan werden leren 

matten uitgespreid en daarop werden dadels, gedroogde 

melk en geklaarde boter geplaatst. De mensen aten 

totdat zij verzadigd waren.”55 

27. De deelname van welgestelden aan de 

huwelijksmaaltijd 

Het is aanbevolen dat degenen die daartoe in staat zijn 

bijdragen aan de huwelijksmaaltijd en helpen met de 

voorzieningen. Dit blijkt uit de overlevering van Anas 

over het huwelijk van de Profeet صلى الله عليه وسلم met Safiyyah. 

 

                                                             
55 Overgeleverd door al-Boekhaarie, Muslim en anderen. 
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Anas zei: 

“Toen wij onderweg waren, maakte Umm Sulaim haar 

(Safiyyah) gereed voor de Profeet صلى الله عليه وسلم en bracht haar ‘s 

nachts bij hem. En de volgende ochtend werd de Profeet 

wakker als bruidegom. Toen zei hij: ‘Wie iets heeft, laat hij 

het brengen.’” (In een andere versie zei hij: ‘Wie extra 

proviand heeft, laat hem dat brengen.’) 

Anas vervolgde: 

“Toen werden leren eetmatten uitgespreid. De één 

bracht gedroogde melk, een ander bracht dadels en een 

ander bracht geklaarde boter. Zij maakten daar ‘hais’ 

van (een mengsel van deze drie ingrediënten). De 

mensen aten hiervan en dronken van regenplassen die in 

de buurt waren. En dat was de huwelijksmaaltijd van de 

Profeet 56”.صلى الله عليه وسلم 

 

 

 

 

                                                             
56 Overgeleverd door al-Boekhaarie, Muslim en anderen. 
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